KunstZondagVorden deelnemers, kunstenaars/vormgevers en
galeriehouders, zelf en route.

Op 15 junijl., een mooie woensdagmorgen, stapten de deelnemers van KZV zelf op de fiets
om nader kennis te maken met elkaar en vooral met elkaars nieuwste werken en
tentoonstellingen.

Zij waren niet groen getooid -de rugzakjes bij de ABNAMRO waren inmiddels op- maar ook zij
startten hun route, na een gastvrije ontvangst, bij de overzichtstentoonstelling
WIE?WAT?WAAR?.

Op elke locatie vertelde de daar exposerende kunstenaar/vormgever of de galeriehouder over
de tentoongestelde kunstwerken en er ontstonden levendige discussies.

Het was een boeiende en zinvolle ervaring om bij elkaar in de keuken te kijken.

Er werd overigens ook van een andere keuken genoten. Bij Galerie De Ezelstal werd uitgebreid
geluncht en de dag werd afgesloten bij 15 a Galerie & Beeldentuin. Op beide locaties werd
genoten van de grotendeels door Marlies Aartsen kunstig vormgegeven hapjes!

Onder het genot van deze hapjes en drankjes werd o0.a. gebrainstormd over het 1° lustrum
van KZV dat op KunstZondagVorden van 12 september 2011 gevierd zal worden.

Voor wie de overzichtstentoonstelling WIE? WAT? WAAR? bij de ABNAMRO, Raadhuisstraat 1,
Vorden nog niet bezocht heeft: deze tentoonstelling is verlengd tot en met 7 juli 2011.



